
Arbitersuitje op zaterdag 3 juni 2023 

Op zaterdag 3 juni was het eindelijk zo ver. Na verschillende keren uit- en afstel door de 

bewogen periode, die achter ons ligt, gingen we die dag met 20 deelnemers op pad.        

We starten om 13.00 uur in Oudkarspel in museum Het Regthuis, waar we naast de koffie en 

wat lekkers werden getrakteerd op een zeer uitgebreide uitleg over het ontstaan en de 

geschiedenis van Langedijk. Na de presentatie en de film werd het museum nog bekeken.  

Daarna verplaatste het gezelschap zich naar Café De Schelvis in Zuid-Scharwoude, waar we 

gingen deelnemen aan een clinic van de kolfsport. We werden ontvangen door 2 ervaren 

heren, die het spel demonstreerden en uitleg gaven aan het spelregels. Vervolgens werden 

de arbiters en/of hun partners in groepjes van 3 uitgenodigd om zelf deel te nemen. En dat 

viel voor velen nog lang niet mee. Het lijkt soms zo makkelijk, maar om die bal via de paal 

naar de andere kant te spelen en weer terug op de juiste snelheid, daar hadden de meeste 

deelnemers toch wel moeite mee. Wel was het voor iedereen een heel leuke ervaring om er 

op deze wijze mee kennis te maken. De  inschrijfformulieren voor de kolfclub lagen al klaar. 

Maar we blijven arbitreren aan het biljart. 

Ten slotte gingen we om 18.00 uur naar Eetcafé De Knip in Oudkarspel, waar we hebben 

genoten van een heerlijk diner met wat (niet) alcoholische versnaperingen.  

Het was een zeer geslaagde dag voor alle arbiters met partners. Om ongeveer 21.00 uur ging 

iedereen voldaan en brede glimlach naar huis.  

Voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt:     Heel hartelijk bedankt.  

Vriendelijke groeten, 

Bertus Biersteker 

 


