
Vrijdagmiddag om half 4 vol goede moed opgehaald door Patrick richting Oegstgeest. Veel te vroeg 

natuurlijk, maar je weet maar nooit, wel op tijd zijn. Alles gaat voorspoedig, dus eerst maar even 

opsteken voor een bakkie en de auto aan de lader te hangen. Vervolgens door en inchecken in het 

hotel. Van daaruit 10 minuutjes wandelen naar de biljart locatie, waar we inmiddels contact mee 

hadden gehad. Ze bleven open om ons te ontvangen en hadden voldoende lekkers op de kaart staan 

om de maag te vullen. 

Tussen 6 en half 7 druppelen de meeste mensen (spelers, arbiters, wedstrijdleiding e.d) binnen. Ook 

de reserve uit Waarland (Gertjan Poland) is aanwezig. Helaas voor Gertjan laat niemand verstek 

gaan. Hij wordt bedankt voor zijn aanwezigheid en zal na de eerste ronde weer huiswaarts keren. 

Iedereen wordt welkom geheten, de spelers succes gewenst en even voor half 8, gaat het hele clubje 

de zaal in voor de eerste partijen. 

Als eerst geplaatste speler, mag ik de eerste ronde tegen de al eerder aan het veld toegevoegde 

eerste reserve Sjaak Steltenpool. Al vaak gezien, dat een reserve hoge ogen gooit tijdens een finale. 

Hoe dat kan? Geen idee, wellicht meer ontspannen, omdat je op het laatst wordt toegevoegd en 

wellicht geen verwachtingen heb. Het werd in ieder geval een moeizame partij, die Sjaak uiteindelijk 

uitmaakte met een mooie serie van 51. Zelf eindigend met 113, in 16 beurten en een moyenne net 

boven de grens van 7.00. 

Patrick mocht de eerste ronde tegen mijns inziens 1 van grote kanshebbers (Pieter vd Hoek). Patrick 

won knap in 18 beurten met een moyenne van bijna 9. 

De kop was eraf, materiaal verkent en door iedereen akkoord bevonden, daar kan het in ieder geval 

niet aan leggen. Op naar ronde 2. Patrick mocht aantreden tegen dhr. Vlam. Helaas kan Pat de goede 

start geen vervolg geven en krijgt klop in 20 beurten en behaald een teleurstellend moyenne van nog 

geen 6. Zelf mag ik het opnemen tegen Dirk Schaaf. Vanaf de eerste beurt loopt het goed, 100 

caramboles in 5 beurten, om uiteindelijk in beurt 12 de benodigde 160 te behalen. De eerste dag zit 

erop, Nico Zuurbier (broer van) is de koploper en de enige die beide partijen weet te winnen. Half 12 

terug lopen, biertje toe aan de bar, wekkertje zetten, ontbijtje en vol goede moed op naar dag 2, 

alles is nog mogelijk. 

Patrick tegen koploper Zuurbier, en het gaat voor geen meter. Nico in 20 beurten uit, Patrick 

achterlatend met slechts 63 caramboles. Zelf moet ik tegen Wil Kuin. Ook bij gaat het niet best en 

Kuin lijkt met de winst aan de haal te gaan. Met nog 3, mist Wil en krijg ik nog 1 kans. Een supporter 

van Wil moedigd me sportief aan, kom op jonge, rustig blijven en uitmaken, je kan het best, 46 nog 

“maar” die heb je vast wel eens eerder gemaakt. Hmm, goed advies, maar doe het maar ff. 

Warempel lukt het ook nog, en geen  nabeurt voor Wil en de winst is binnen. 

Vierde ronde Patrick tegen Schaaf. Ook deze partij gaat verloren in 17 beurten, maar nu wel weer zijn 

moyenne behaald. Zelf krijg ik klop van Matieu Vlam, 1 van de beter spelers vloert me in slechts 11 

beurten. Gelukkig in de voorlaatste beurt nog een  serie van 61, zodat ik nog wel een moyenne haal 

van net boven de 10. 

Vijfde ronde mag ik aantreden tegen de nog altijd ongeslagen Zuurbier. V.t.v. bij Nico aangekondigd 

dat hij niet naar bed gaat met 10 uit 5. Dat gezegd hebbende moet het dan ook maar gebeuren. En 

jawel, in 14 beurten Nico aan de kant gezet, en de spanning is terug. Patrick weet ook te winnen van 

Wil Kuin in 18 beurten. 



Eind van de middag richting huis, lekker thuis slapen en zondag samen met Wil hoogland richting 

Patrick en weer “terug naar Oegstgeest”. Frank Schouten inmiddels ook aanwezig om ons aan te 

moedigen. Klein presentje mee voor de jarige Patrick, en we gaan weer beginnen. 

Aantreden tegen patrick. Zou ik hem een demonstratie voor zijn verjaardag kunnen geven? Bij beide 

loopt het niet. Na een beurt of 10 een kleine 50 caramboles, dat moet beter. Met een serie van 65 

lukt me dat, en weet ik uiteindelijk te winnen in 16 beurten. Patrick behaald 138 caramboles en toch 

een mooi moyenne van 8,6. 

Dan de laatste ronde, wat is de stand? Zuurbier op 10 punten en een moyenne van bijna 8. Ikzelf en 

Matieu Vlam op het vinkentouw met 8 punten. Ons moyenne echter behoorlijk beter dan Nico, nl. 

9,8 (Matieu) en 9,6 voor mezelf. Er is dus maar 1 opdracht, zelf ieder geval winnen en dan maar 

hopen dat Matieu van Nico wint. In dat geval zal het beslist worden op moyenne. Nico zal dan 

afvallen, en zal het tussen Mattieu en mij gaan. 

Ik mag aantreden tegen P. vd Hoek. Pieter speelt voor zijn doen een matig toernooi, maar zal toch 

wel een keer een uitschieter hebben? Ook tegen mij loopt het niet bij hem, zelf heb ik het ook weer 

moeilijk. Je probeert het niet, maar met een schuin oog, kijk je toch naar de tafel met de koploper. 

Hoe gaat het daar? De beurten lopen op en op beide tafels wordt geknokt. Ik zie dat op de andere 

tafel de teller op beurt 21 staat, en Mattieu aan tafels staat. Zelf moet ik in beurt 19 naar de tafel 

voor m’n laatste 25 caramboles. Tijdens mijn laatste serie ontgaat het me niet dat Nico verliest. Het 

zal waarschijnlijk te kort zijn, maar het zal erom spannen. Ieder geval moet het nu wel uit. Ik weet ze 

in de hoek te krijgen en maak de benodigde 25 en finish in 19 beurten.  

Twee beurten verschil in de laatste partij, zal net te kort zijn om het kleine verschil in moyenne mijn 

kant op te doen kantelen, maar een tweede plek is toch ook verdienstelijk. Even een peukie draaien 

en buiten stoom afblazen. Het hele weekend stromen er appjes binnen van biljarters van bv 

Sombroek, waarvoor dank. Ook nu, maar even kijken en jawel, weer een heel aantal berichten. Maar 

even lezen. Gefeliciteerd, knap gedaan schrijft Albert, onze secretaris. Zeker, een tweede plaats is 

ook een felicitatie waard. Albert heeft echter net op de site van de knbb gekeken op het moment dat 

de laatste partijen worden ingevoerd. Hieruit blijkt het allemaal toch mijn kant op te vallen. Terwijl ik 

berichtjes aan het nalezen ben, komen de spelers naar buiten om me inderdaad te feliciteren, met de 

uiteindelijke winst. Wat een ontknoping, blij en trots, maar zuur voor de uiterst sympathieke en 

sportieve Matieu. Uit onderstaande rankschikking blijkt het om 1 beurt te zijn gegaan. Ik 1 beurt 

meer of Matieu 1 beurt minder en het was andersom geweest. Hele weekend op pad en blijkt het 

uiteindelijk van 1 beurt af te hangen!! 

Het weekend van 17 maart mag ik bv Sombroek vertegenwoordigen tijdens de nationale finale in 

Woubrugge. Nogmaals iedereen bedankt voor de belangstelling/interesse en hieronder de 

uiteindelijk eindstand 

                                              Part.   MP     Moy.       Car.       Brtn     HS 

1 Marco Hink                        7        10      9.422      1027      109      65 

2 Matieu Vlam                     7        10      9.415      1064      113      92 

3 Nico Zuurbier                    7        10     7.775       1003      129      52 

4 Sjaak Steltenpool             7        9        9.042      1067       118     56 

5 Wil Kuin                             7        6        8.149      1092       134      60 



6 Dirk Schaaf                       7         4        8.611      930         108      89 

7 Patrick Sombroek           7         4        6.492      818         126      48 

8 Pieter van der Hoek       7         3        7.747      860         111      48 

 


