
BEDANKJE MARCO HINK 
 

Ik denk dat een verslag schrijven van mijn verrichtingen van het afgelopen weekend overbodig is. Er 
was het hele weekend iemand met me mee om te supporten, en jullie op de hoogte te houden. Hoe 
omschrijf je die man? Voor velen is hij bij jullie bekend als de voorzitter van onze mooie vereniging. 
Voor mij? Ja, voorzitter, gewoon Patrick, oud werkgever, vriend, Pat, biljartmaat, noem maar op. 
Ieder geval is een bedankje op z’n plaats en ik denk dat hij een ieder goed heeft bijgepraat door 
zijn dagelijkse update van de stand van zaken tijdens het toch wel lange weekend. 

Hoe ik het zelf heb ervaren is in 1 woord wel te zeggen: Geweldig. Natuurlijk is het uniek om op een 
NK mee te mogen doen. Ik biljart al 40 jaar met Patrick. Dat is 80 jaar ervaring, en het was tot nu 
toe voor ons beiden nooit gelukt om een plaatsing te realiseren. Tot aan de laatste partij mee 
mogen strijden om de hoofdprijzen, is dan een mooie beloning. Onder de nationale driekleur het 
laatste plekje op het podium betreden en wachten op ons volkslied. Heel speciaal en leuk om eens 
mee te maken. Natuurlijk viel het moyenne enigszins tegen. Dit was eigenlijk bij alle spelers het 
geval, niemand boven de promotiegrens van 11,00 gepeeld. Natuurlijk gaat het om de matchpunten 
en is het moyenne van ondergeschikt belang, maar ik denk dat een ieder van de spelers qua 
gemiddelde meer hadden verwacht/gehoopt. Voor de meeste was het een eerste keer NK deelname 
en de spanning doet dan schijnbaar iets met de mens. Al met al heeft een ieder evengoed mooie 
dingen laten zien. Met name de terechte kampioen Ad, hij maakte zaterdagmiddag een partij uit 
met een serie van 130!! Chapeau. 

Vele appjes heb ik mogen ontvangen. Voor aanvang, tijdens het toernooi en na afloop. Deze 
kwamen van biljarters van de club, vrienden, kennissen en biljarters uit het “circuit”. Ik heb 
geprobeerd ze allemaal te beantwoorden. Mocht ik iemand vergeten zijn, en zich afvragen waarom 
hij geen reactie heeft gehad, excuses daarvoor. 

Blijft voor mij over om een aantal mensen te bedanken. Uiteraard de vaste crew die 3 dragen me 
mee gingen: schoonvader Wil Hoogland, Patrick, en mijn vrouw. Onze secretaris en wedstrijdleider 
Albert en Nico, die vrijdagavond onverwachts de zaal binnen kwamen hobbelen. Lex, Chico en 
Marco Kraakman die me zaterdagmiddag bij stonden. Frank en ledenadministrateur Peter die de 
zondagmiddag nog even langs kwamen. En uiteraard m’n moeder, zij heeft me vroeger bij de jeugd 
al her en der langs moeten brengen voor wedstrijden. Ook zij was vrijdag en zaterdag mee, en 
kwam zondag onverwachts op eigen gelegenheid nog even langs. Een ieder bedankt voor jullie 
aanwezigheid. 

Bedankje aan Robin Kaandorp lijkt me ook op z’n plaats. Hij heeft een leuk artikel geschreven en 
geplaats in het NHD. De perfecte locatie van BV Jacobswoude en hun uitstekende wedstrijdleider 
Ferry van Stralen. Verder natuurlijk Cees Tesselaar nog, die me met zijn aanwijzingen naar dit 
niveau heeft weten te brengen. Last but not least onze nog thuis wonende kinderen. Natuurlijk gaan 
ze niet mee: we steunen je hoor pap, maar we gaan echt niet mee naar die saaie zooi. Toch krijg je 
foto’s doorgestuurd dat ze thuis mee zitten te kijken. Bij thuiskomst blijken ze zelfs geregeld te 
hebben dat de vlaggen bij ons en een aantal buren uithangen, meiden bedankt. 

Nogmaals, mocht ik iets of iemand vergeten zijn excuses daarvoor. We gaan weer over tot de orde 
van de dag en op naar de volgende finale. Er staan er op korte termijn voor mij nog 2 op het 
programma, 29 + 30 april de EOT finale in Warmenhuizen en eerst de clubfinale. Deze zal volgende 
week al worden gehouden, op 29 + 31 maart en zaterdag 1 april zal deze worden gespeeld en hoop 
ik jullie te zien in onze biljartzaal. 

Groetjes Marco Hink 


