
VERSLAG NWN KADERTOERNOOI 
Dag 1 

Discipline, geduld, concentratie, precisie, focus. Zomaar een paar woorden wat me te binnen schiet 
als ik denk aan gisteravond. Nee, niet specifiek van mezelf hoor, maar van m’n tegenstanders. Man, 
wat kunnen die toch mooi spelen. Je voelt jezelf dan maar een beginneling in de biljartsport 
wanneer je tegenstanders hebt die niet kader 38/2 spelen, maar ook zelfs 250 caramboles moeten 

maken in kader 57/2 en 200 caramboles in NEO-kader (slechts 4 vakken over het hele biljart). 

Wat een mooi toernooi en stiekem ben ik best een beetje trots op onze vereniging. Mooi 
biljartmateriaal, mooie locatie, mooi meubilair, perfecte biljarttemperatuur. Tevens werden we 

bijgestaan door maar liefst 8 officiële arbiters, clubschrijvers, toeschouwers EN lest best, onze 
wedstrijdleider Ben Beemsterboer. Hij opende het toernooi en iedereen ontving de nodige info hoe 
alles zou verlopen, wat van een ieder verwacht wordt en weet je? Zo verliep het ook allemaal. Wat 

een overwicht en controle heeft die man, geweldig! 

Ikzelf ging met 16 caramboles van start tegen Pieter van der Geest, later nog een keer een serie van 
20. Best naar tevredenheid, maar ik kreeg maar 6 beurten en dat is toch echt te weinig voor me. 

Wel heel veel geleerd van deze mooie tegenstander. Hij ging uit met een serie van 176 over kader 
57/2!!! Ons clublid Marco Hink kreeg ook op z’n donder in 15 beurten van vader Piet van der Geest. 

Verder wonnen Pieter van der Hoek en Kees Klijbroek in de 1e ronde. 

De 2e ronde mocht ik tegen Kees Klijbroek. Hij speelt dus dat NEO-kader. 200 caramboles waarbij 
je er maar 2 in 1 van de 4 vakken mag maken. M’n vorige tegenstander is uiterst gedisciplineerd en 
alles moet daar exact op maat. Bij Kees lijkt alles veel soepeler te gaan. Hij zat niet helemaal in 

z’n spel, maar maakt toch z’n punten. Het hoeft bij hem wat minder precies lijkt wel. Prachtig als 
je zo kunt spelen! Ik kreeg 11 beurten, wat evengoed te weinig was voor mij. Ook Marco, die z’n 2e 

partij tegen die andere van der Geest moest (dan heb je ze gelijk maar gehad  ), kon de partij 

niet winnen. Verder wonnen Pieter van der Hoek en Theo Blom in de 2e ronde. 

Eindstand na de 2e ronde is dus, dat onze clubleden 0 punten hebben. Laten we het positief 

bekijken, het kan alleen maar meer worden. 

Vrijdag 22 september beginnen we om 19 uur en zaterdag 23 september beginnen we om 11 uur. 

Komt allen kijken en genieten van dit prachtige schouwspel waar je veel van kunt leren! 

Patrick Sombroek 
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Dag 2 

Daar is ie dan. Dag 2, maar eigenlijk zit ik nu al ruim op dag 3, want zo’n toernooi heeft soms best 

lange wedstrijden waardoor je zomaar thuis achter de computer al toch weer dik na 24uur zit. 

Morgen zo uiterlijk om 10.45uur weer aanwezig zijn, het lijkt wel werk, dat biljarten ;-). 

Verse en vertrouwde schrijvers, bonds- en clubarbiters die bijzonder goed hun werk deden (zelfs 
een topspeler in een superhoge serie aftellen vanwege biljardé, ik vind het knap, want je moet het 
maar durven, respect!). Je merkt dat iedereen gewaardeerd wordt tijdens zo’n toernooi. Hoge 
spelers hebben respect voor de lage spelers en andersom. Al helemaal voor de arbiters, want die 

durven zoals ik aangaf dus hele belangrijke beslissingen te nemen. En dat moet! Je merkt dat ze 
ergens voor staan en ze zich niks wijs laten maken. Dat is wat spelers willen van arbiters, dat is 
waar ze voor staan. Biljarten is een mooi spel, maar arbitreren is een sport opzich. Ik hoop dat er 
steeds meer leden van de bond zich opgeven voor arbiter, want je merkt een leuke sfeer rondom 

die mannetjes (en ook dames) in zwarte pakken! 

De 3e ronde dan. Voor mij was de eerste partij tegen Theo Blom. Volgens mij heb ik nog nooit tegen 

hem gespeeld (en volgens hem hij ook nog nooit tegen mij). Hoe kan het, al allebei zo lang biljarten 
en nog nooit tegen elkaar gespeeld. Ik mezelf afvragende hoe dat nou kan, vergat ik gewoon te 
biljarten, waardoor Theo er met dikke winst vandoor ging. Ook nog eens keurig gespeeld moet ik 

zeggen. 

Collega Marco kreeg de smaak niet te pakken. In de 15e beurt nog een serie van 32 caramboles, 
maar uiteindelijk had hij in de 19e beurt 6 punten te weinig voor de zege van deze partij, die 
daardoor naar zijn tegenstander Kees Klijbroek ging. Kees wist de ballen, net zoals Marco niet te 

vinden, want normaal heeft hij nooit zoveel beurten nodig. Ze gaven elkaar dus best wel kans om 

het uit te maken, maar Kees ging dus met de 2 punten aan de haal. 

Verder een prachtige partij van Pieter van der geest met 250 punten in 7 beurtjes tegen Nico 
Zuurbier en Pieter van der Hoek kreeg de lengte om met de zege er vandoor te geen tegen Piet van 

der geest in 16 beurten. 

In de 4e ronde speelde ik tegen Pieter van der Hoek. Pieter ken ik al heel lang en we gaan al eeuwig 
gelijk op, MAAR, Pieter heeft sinds kort zelf een biljart thuis, dus ik kneep hem een beetje. Hij 
speelde zelfs mee met voorrondes nationaal extra klasse libre! Maar…. hier speelt Pieter uit en ik 

thuis ;-). Mijn spel speelde ik wat ruimer dan ik wilde, maar kon op die manier wel mijn punten 
maken en had zelfs een serie van 39 wat toch best aardig voor mijn doen is. Pieter kreeg ze soms 
wel wat ruimer gepresenteerd (Sorry Pieter) als het bij mij mis ging, maar hij zat er zelf ook niet 

lekker in. Helaas heeft iedereen dat wel eens. Eindelijk wel winst voor mij en van de 0 af! 

Nico Zuurbier won van Marco in 19 beurten en Theo kon Kees niet bijhouden en moest zijn 
meerdere erkennen. Dan op centercourt tafel 1 was de partij oud en nieuw. Piet en Pieter van der 
Geest. Zoonlief speelt al een tijdje hoger dan Pa en stond op ruime voorsprong. Maar als je Pa het 

dan toch flikt om met een serie van 103 uit te gaan, sta je toch ff raar te kijken hé, Pieter? Toch 
knap dat je als vader je zoon op het laatste moment van de avond nog even op z’n donder durft te 

geven. Bijna 75 jaar, maar hij flikt het wel, sensationeel einde van de avond dus! 

Kom morgen allemaal kijken!!! We beginnen om 11 uur en de prijsuitreiking zal ca. 17uur zijn. 

Stand na 4 ronden: 



 

Dag 3 

Wat een gezellige drukke dag was het! 

Veel bezoekers op de laatste toernooi-dag deed de spelers goed. Het is leuk dat er interesse is en 
vele bezoekers bleven ook zeer lang, wat betekent dat ze het misschien wel net zo spannend 

vonden als wij spelers. 

Marco en ik vonden het het meest spannend denk ik, want de prestaties waren slecht. Wij spelen 

niet zo vaak kader. 1x in de maand op de club en 1x in de maand met teamen. De BCS-ers spelen 
alleen maar kader op de club. Het moet haast wel invloed hebben, want 6 BCS-ers plaatsen zich 

uiteindelijk boven de Sombroekers… 

Enige partijen die Marco en ik gewonnen hebben waren tegen Pieter van der Hoek. Waarschijnlijk 
heeft hij een zwak voor ons en laat hij ons gewoon winnen, want hij kan veel beter EN hij heeft zelf 
een tafel thuis, dus zal dit volgend jaar niet meer gebeuren denk ik. Pieter, ik weet dat je dit leest, 

dus bedankt voor de punten ;-). 

De laatste partij mochten Marco en ik tegen elkaar. Marco is de mooiste speler en blijft trouw aan 
zijn spel, maar het kwam er niet van. Als het bij mij niet lukt zoals het moet, moet het maar zoals 

het lukt. Ik moet dan soms meer inzetten, iets harder spelen om toch wat resultaat te boeken en 
hopende dat ik dan “in m’n spel kom”, want je wil niet persé te winnen, maar je wilt wel lekker 
spelen en een goed gemiddelde neerzetten. Dat lukte niet. Wel gewonnen, maar geen 

schoonheidsprijs al zeg ik het zelf, die gaat naar Marco. 

Dan nog maar even de BCS-ers. We beginnen bij: 

Nico Zuurbier. Een echte horecatijger, maar zeker geen kroegbiljarter! Gewonnen van 2 
Sombroekers en van ome Piet. Een keurig partij tegen algemeen winnaar Kees met een gemiddelde 

van 13,75. Heel knap! 

Piet van der Geest, ook gewonnen van 2 Sombroekers EN van z’n eigen zoon weet hij ook gewoon te 
winnen, waarbij hij in maar 6 beurtjes uit gaat met een serie van 103, keurig Piet, je kunt het 

niveau gewoon vasthouden. 

Theo Blom, 4 partijen gewonnen. Keurige prestatie als je sinds kort pas weer mee doet met het 
kaderteam. Last van ledenmaten als het knietje soms op het biljart moest, was een extra handicap, 

maar je kon ons toch mooi spel presenteren. Hoop dat we elkaar nu vaker tegenkomen. 
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Pieter van der Hoek ook 8 punten. Kon niet opboxen tegen Marco en ik, maar weet wel beide van 

der Geestjes in te maken. Pieter speelt het kaderspel keurig en gaat nog wel flinke stijging maken. 

Pieter van der Geest weet gewoon van Kees Klijbroek te winnen! Niet z’n beste partij qua beurten, 
want die had hij tegen mij in 6 beurten met het hoogste gemiddelde van 41,66 EN de hoogste serie 

van 176! Met 10 punten een keurige prestatie, zilver gescoord. 

Goud voor Kees Klijbroek! 1 keer verloren dus van Pieter van der Geest, maar daar hoef je je echt 
niet voor te schamen Kees. Heb het al eerder aangegeven, maar Kees is een allround speler. Het 
hoeft niet perfect op het lijntje, want hij heeft continu overwicht op het spel. De ballen luisteren 

voorbeeldig naar hem waardoor hij altijd een mooie vervolgstoot heeft. Het liep niet helemaal zoals 
hij wilde, ook een topper zoals Kees heeft af en toe periodes dat het allemaal niet lekker lukt, maar 
hij red het dan wel om te blijven presteren. Heel knap en een genot om je het NEOI-kader te zien 

spelen. Een verdiende eerste plaatst voor jou! 

Na de prijsuitreiking werden de schrijvers en toeschouwers bedankt en natuurlijk de geweldige 
arbiters. Ook deze mannen moeten de discipline hebben hoor. Aldoor maar blijven concentreren 

tijdens de best wel lange partijen, ga er maar aan staan. Je merkt wel dat ze het allemaal naar het 
zin hadden. De geluiden waren alleen maar positief. Gezellig, genieten van het spel, leuke sfeer. 
Zomaar wat uitspraken die ik opving. Bedankt voor jullie leiding heren en dame! Ik hoop dat jullie 

gezellige ploeg uitbreiding krijgt! 

Tja, wat zit er boven goud? Platina? Dan is die voor wedstrijdleider Ben Beemsterboer. Kees deed 
nog even een woordje als winnaar en gaf al diep respect af aan Ben. Hij regelt de scoreborden, wie 
waar biljart/telt, neemt ook alle drankjes op en brengt het rond, regelt bloemen en een flesje 

wijn, zorgt voor nette uitslagformulieren en doet de prijsuitreiking met een keurig woordje voor 
een ieder. Ben, je echt wel aan even rust toe nu. Volgende keer zullen we zeker voor assistentie 
zorgen en hoop ik dat sommige toeschouwers je af en toe ook even bij willen staan. Je bent een kei 

voor onze club Ben, onwijs bedankt! 

Onderstaand de einduitslag van deze NWN kadercompetitie. 
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